Benedictinse spiritualiteit

Als scholier leerde bij de stilte van de abdij voor het eerst kennen. Maar hij mis te er
ook de wereld. Hij werd docent Jevensbeschonwing. Toch keerde Geert Derkse terug

naar de abdij om zich de levenslessen van de heilige Benedictus eigen te maken.

Als directeur van De la Salle scholengemeenschap in Baarle Nassau geeft hij

dagelijks vorm aan geinspireerd leiderschap.

cert Derkse (51) is al vele jaren oblaat

van de benedictijner abdij Slangenburg in

Doetinchem. Hij heeft zich verbonden aan
deze abdij en probeert zijn leven in te richten volgens
de regel van Benedictus. Enkele malen per jaar
verblijft hij er om opnieuw te verstillen, Psalmen te
bidden, het getijdengebed, en om bezig te zijn met
de regel van de heilige Benedictus. “In het bisdom
Breda zijn de vieringen bij de zusters Benedictinessen
voor mij een spirituele bron. Het is een plek die
licht uitstraalt, waar het vuur van de heilige Geest
brandt. Het is een levendige communiteit, een
gemeenschap van vrouwen die hun leven hebben
verpand aan de Kerk. Ze doen dat op hun manier
in gebed, knielend, zittend. Er hangt een sfeer van
verstilling die ik ooit als jongeman ervoer. Het is

steeds weer dat stil worden dat me raake. En het is een
plek waar eucharistie intens gevierd en beleefd wordt.”

Timemanagement

Geert deelt zijn benedictijnse spiritualiteit met zijn
broer Wil Derkse, hoogleraar aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Deze schreef twee boeken
over de regel van Benedictus en hedendaags leven
die ook gretig aftrek vinden bij verantwoordelijken
in het bedrijfsleven. Geert zelf geeft lezingen over
leidinggeven en timemanagement. Toen hij zes jaar
geleden begon 2an zijn nieuwe functie als school-
leider formuleerde hij na een week bezinning een
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aantal vuistregels op benedictijnse leest geschoeid.

Ze staan ingelijst op zijn werktafel. Allereerst is er
cen vers van de psalmist dat de weg wijst: “Leg uw
leven de Heer in de hand, bouw op hem; Hij zal het
volvoeren” (Ps. 37, 5). “Dit geeft je het vertrouwen
dat je het werk, alles wat je doet, niet alleen hoeft te
doen. Zeker in zorgelijke situaties, als er problemen
zijn met leerlingen of leerkrachten of als dingen
tegenzitten, zet deze Psalmregel me steeds weer

op het spoor van vertrouwen dat zaken ten goede
keren en het leven een gave s

Dienstbaar leiderschap

En dan is er de regel die over de abt gaat: “De abt
vermaant, bemoedigt en troost. Hij treedt ieder
naar zijn gesteltenis tegemoet, luistert aandachtig
en geeft van harte respons.” Nuchter: “Nartuurlijk
verdwijnen je zorgen niet, maar je gaat er wel
anders mee om.”

“De abt is een ‘dienstbaar Jeider’. Dat is niet ‘soft’.

Soms moet je doorzetten en doorpakken om de
groei van mensen te bevorderen. Bij leerlingen
betekent dit hun grenzen aangeven, ook om hun
bestwil. Het kan ook betekenen dat je met de

ene persoon anders omgaat dan met de ander.”

Bij Benedictus is het opmerkelijk genoeg niet altijd

‘gelijke monniken gelijke kappen’. Geert: “Deene

leerling heeft soms een ander sanctie nodig dan een
andere.”




“Goed leiderschap begint met luisteren. Wat heeft
deze school waar ik werk, deze situatie mij te
vertellen? Een van de fundamenten van de regel
van Benedictus is de ‘obedientia of de gehoorzaam-
heid. Die is zeker niet bedoeld als harde discipline,
maar vestigt de aandacht op de vraag: waar geef ik
gehoor aan, naar wie luister ik?”

Verbetermanagement

“Een andere pijler van de benedictijnse spiritualiteit
is de ‘stabiliras’. Je kunt dat vertalen met ‘commit-
ment’, erbij blijven en niet weglopen voor zaken.”
Verder noemt hij de ‘conversio morum’. “Letterlijk
betekent dit het omvormen van de gewoonte.

Er zijn zoveel dingen dic je doet uit de macht van
de gewoonte, als vanzelfsprekendheid. Vraag je
steeds af: wat kan anders? De ‘conversio morum’
daagt je uit tot dagelijks ‘verbetermanagement’.”

Nooit druk

Terwijl de leerlingen op het schoolplein in de zon
hun brood nuttigen, het is pauze, vertelt Geert
Derkse dat het bezoek aan een abdij, zeker ook aan
de zusters in Oosterhout, hem er iedere keer weer
van bewust maake dat het leven ordening vraagt.
“De zusters leven in een gepaste orde van gebed
en werk, van mediratie en recreatie. Het signaal
dat oproept tot het gebed betekent dat je je werk

laat liggen en met gezwinde spoed naar de
gebedsruimte gaat.”

“In het dagelijks leven zie je dat mensen zoveel
mogelijk willen doen in zo weinig mogelijk tijd.
Monastiek leven zet je met de voeten op de grond.
Er is voor alles een tijd. Het is de kunst om te
beginnen, maar ook om op te houden. Op die
manier kun je een volle agenda hebben, maar het

nooit druk hebben.”

Monastick leven zet je met de voeten op
de grond. Er is voor alles cen tijd. Het is
de kunst om te beginnen, maar 0ok om
op te houden.

“Voor mij betekent dit - het luke niet altijd en het is
steeds weer oefenen - het op tijd beginnen en nd
werken. Niet dralen of uitstellen. En ophouden als
er opgehouden moet worden, in plaats van ‘nog
even dit’ of ‘nog even dat’.” Geert volgde een
bezinningsweek in Duitsland bij Anselm Griin,
samen met andere leidinggevenden en managers.

“Het was een cursus spiritueel leiderschap. De rode
draad was om je leven en je werk zo op elkaar af te
stemmen ‘opdat God en allen worden verheerlijkt’.
Het was spirituele onderhoudsbeurt,” sluit hij af.

“Van harte aan te bevelen.”

Peter Hoefnagels
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